Vrede in ons hart

Oorlog brak uit!
Verschrikkelijke dingen zouden gebeuren.
Kanonschotgeluid,

Duitsers die naar Joden speuren.

Angst voor de dood.
Alles werd kapot gemaakt!
Bang zijn dat iemand je doodschoot.

Heel veel mensen die in hun hart werden geraakt.

Al die ellende en pijn,
Waarom is dit toch nodig?
Waarom niet in vrede samen zijn?

Dat maakt oorlog z6 overbodig.

We denken nu aan al die mensen,
Die hun leven in de oorlog zijn verloren.
Ik bid en blijf voor altijd wensen

Dat in ons hart de vrede wordt geboren.
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